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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten dhr. B. Winters Jzn, tel. 06-21962147, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL07RABO0373749465 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 5 februari 2025 - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Wie / wat is Jezus?  

 
1) In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij 
God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen. 
14) Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1: 1-5, 14 

Epifanie, we hebben kerstfeest gevierd: dat Het Kind geboren is. De engelen vertelden aan de herders dat 
Het Kind van Bethlehem De Messias zou zijn, De Heer zelfs (Lukas 2: 11). Maar wat betekent dat allemaal: 
Messias, de Heer, en alles wat er verder over Jezus gezegd wordt? Daarover gaat het in deze tijd van 
Epifanie, de tijd van de verschijning, de openbaar-wording van Wie Jezus is. We gaan samen op zoek in de 
Bijbel, we lezen de verhalen in het Evangelie daarover. 

Nicea. Ik hoorde onlangs een interview met prof. Henk Bakker op De Theologie Podcast, over zijn nieuwe 
boek, Christus (hoe het geloof in Jezus zich ontwikkelde in het Vroege Christendom). Hij vertelde o.a. over 
de deelnemers van het 1e concilie van Nicea, die de geloofsbelijdenis van Nicea hebben opgesteld (dat is 
dit jaar 1700 jaar geleden).  
Het ging ook toen vooral over de vraag ‘Wie is Jezus?’ Dat is eigenlijk heel de vroege kerk HET onderwerp 
geweest, waaromheen zich een waaier aan christelijke stromingen heeft gevormd. 
Veel van die deelnemers aan dat concilie waren ‘confessores’, belijders, mensen die in de 
christenvervolgingen hun geloof in Jezus hadden weten te behouden. Sommigen droegen diepe littekens 
daarvan en hadden het ternauwernood overleefd. En velen van hen hadden in hun lijden een goddelijke 
epifanie, verschijning, van Jezus gehad. Zij hadden Jezus ontmoet als God. Min of meer zoals Johannes op 
Patmos dus. Vandaag kun je dergelijke verhalen trouwens ook horen van vervolgde christenen in 
bijvoorbeeld Noord-Korea. Mensen die getuigen dat ze Jezus/God hebben ontmoet in het lijden. 
Vanuit die ervaringen komen dus de formuleringen over de goddelijkheid van Jezus in de geloofsbelijdenis 
van Nicea. Dat maakt Nicea tot veel meer dan een theoretische (kerk)politieke verhandeling om anderen 
mee om de oren te slaan. Het is een zorgvuldig geformuleerd geloofsbelevings-document, opkomend uit 
het lijden om en met Christus. 

Canon. Dit nadenken toen, over het lijden om Christus, en de ontmoeting met Christus daarin heeft 
vervolgens ook een heel belangrijke rol gespeeld in de afronding van de toen al meer dan 100 jaar durende 
discussie over welke evangeliën, brieven, enz. nu wel en niet in de Bijbel thuishoren. Die discussie heeft 
toen ook nog wel even geduurd, maar kreeg wel duidelijk richting: het gaat over Epifanie: Wie en wat is 
Jezus Christus. 

Jij. Dat brengt ons weer thuis in onze tijd, in Nijeveen/Kolderveen. Al hebben wij misschien geen 
ontmoetingen met Jezus zoals toen en daar – wij hebben immers gelukkig niet te lijden van 
geloofsvervolging – dan wil dat nog niet zeggen dat er niet toch epifanie is, ontmoeting met God, met 
Jezus. Wij hebben de Bijbel ontvangen, inclusief leesregels zoals het Apostolicum en Nicea dat die oude 
doopbelijdenis verder uitbouwt, waarmee wij samen op zoek gaan naar Jezus, Wie en wat Hij voor ons is: 
Gods Woord dat mens werd, Messias, Heer, Verlosser, Vriend, enz.                                

  ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Donderdag 30 januari om 19:00 uur 
 o.l.v. Ds. Johan Prosman 
 Organist: Anneke Westenbrink 
 

 

AGENDA 
 

7 februari Geref.kerk Gezamenlijk maaltijd, Inloop vanaf 18:30 uur 

   

   

   

   
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

13-01 Dhr. H. J. van der Vegt, De Wilgen 4 85 jaar 
13-01 Mevr. H. Benak-Rijkeboer, Het Nieveen 72 82 jaar 
20-01 Dhr. J.Keizer, Raadhuislaan 20   85 jaar 
21-01 Dhr. H. Withaar, Dorpsstraat 46 85 jaar 
24-01 Dhr. G. Tissingh, Urkerpad 3 86 jaar 
29-01 Dhr. H. J. Kamphof, Zomerdijk 5 81 jaar 
02-02 Dhr. A. Manden, Kolderveen 56 81 jaar 
06-02 Dhr. A. Somer, Oyershoeve 17 De Kogge, Steenwijk 87 jaar 
10-02 Mevr. H. F. Appelo – Hooijer, Kolderveen 2 82 jaar 
10-02 Mevr. G. Oosterveen – van Wessel, Bramenweg 7 80 jaar 
11-02 Mevr. J. v.d. Linde – Schrotenboer, Matenweg 9 87 jaar 
12-02 Dhr. M. Benak, Het Nieveen 72 81 jaar 
13-02 Mevr. A. Tissingh – Lassche, Urkerpad 3 80 jaar 
13-02 Mevr. L.H. Bouwman-Fransen, Prinses Irenelaan 4 307, Meppel 97 jaar 
15-feb Dhr. J. Timmerman, Griftestuk 48 83 jaar 
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DANK 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het meeleven, de lieve berichtjes en  
de vele kaartjes na het overlijden van  
onze moeder en oma op 13 september jl. 
 
Kinderen en kleinkinderen  
van Annie Hoorn-Rodermond. 
 

- - - - - 
 
Bedankt voor de vele kaarten en berichten  
op welke manier dan ook na het plotselinge  
overlijden van mijn man en onze pa ‘Wolter 
Strijker’. 
 
Albertje, Henry en Harrie Strijker 
 

 

GEZAMENLIJKE GEMEENTE OCHTEND 
 

Zondag 19 januari wordt er, na de dienst in 
de gereformeerde kerk, een gezamenlijke 
gemeenteochtend gehouden. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de plannen 
gepresenteerd voor het onderbrengen van de 
gebouwen bij een fusie van onze kerken 
begin 2026. 
 
Kerkgebouwen liggen gevoelig. Generaties 
zijn hier naar de kerk geweest en er liggen 
dierbare herinneringen, vaak van lang 
geleden.  
De kerkenraden hebben gezocht naar 
mogelijkheden om: 

• Alle drie kerken te kunnen blijven 
gebruiken; 

• De historische gebouwen en 
begraafplaatsen te kunnen behouden 
voor volgende generaties; 

• Maar vooral ook om voldoende middelen 
beschikbaar te houden om op een goede 
manier kerk te zijn. 

 
Er is veel gepuzzeld en gerekend en er is een 
alles omvattend plan gemaakt om aan de drie 
bovenstaande doelen te kunnen voldoen. Dit 
plan is informeel aan de classis 
gepresenteerd en voorgelegd aan de drie 
kerkenraden. Op 3 en 4 december hebben de 
kerkenraden met het plan ingestemd. Op  
19 januari leggen we het plan voor aan de 
leden van de drie kerken. We zullen de 
plannen toelichten en er zal alle gelegenheid 
zijn voor het stellen van vragen. 
 
In de laatste twee weken van januari zal er 
per kerk een bijeenkomst worden 
georganiseerd waar de gemeenteleden de 
gelegenheid hebben om aan te geven wat ze 
vinden van de op 19 januari gepresenteerde 
plannen. Dit is het zogenaamde “horen van 
de gemeente”. Het is de bedoeling dat de 
kerkenraden op 4 februari een definitief 
besluit nemen. 
 
We hopen veel gemeenteleden te zien op  
19 januari in de gereformeerde kerk! 
De voorzitters van de drie kerkenraden, 
Klaas Neutel, Jan van der Woerdt, Pieter 
Rhemrev. 
 

HET PASTORAAT KLAAR VOOR DE FUSIE 
 

Met het pastoraat zijn we klaar voor de fusie! 
 
In het afgelopen jaar hebben we stap voor 
stap de plannen voor het samenvoegen van 
het adressenpastoraat van de drie 
gemeentes uitgewerkt. Elke stap is 
goedgekeurd door alle drie de kerkenraden. 
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U heeft er over kunnen horen en lezen.  
We gaan het dit jaar in de praktijk brengen. 
Kort gezegd: wie iemand bezoekt blijft dat 
gewoon doen. In die zin verandert er niets. 
Wat wel verandert is dat we gaan werken 
met ouderling-coördinatoren. De gemeente 
wordt straks drie keer zo groot. Het risico van 
drie gemeentes samenvoegen is dat het 
onderlinge contact tussen gemeenteleden en 
de kerkenraad minder wordt. Dat willen we 
natuurlijk voorkomen. Daarvoor hebben we 
een goede opzet uitgewerkt. We gaan dat 
eerst goed doorspreken met de ouderling-
coördinatoren en daarna met een ieder die 
iemand vanuit onze gemeentes bezoekt. We 
houden u op de hoogte. 
We zijn nu ook begonnen met het op één lijn 
krijgen van de bloemendiensten en de 
verjaardagsfondsen. Natuurlijk alles in 
overleg met de betrokkenen. We willen er zo 
voor zorgen dat alle details goed op orde zijn 
als de fusie een feit is en dat alles duidelijk is 
voor een ieder. 
Namens de werkgroep pastoraat,  
Ds. René Kok 
 

GESPREKSGROEP +/- 30 
 

Dinsdagavond 14 januari om 20.00 uur 
komen we weer bij elkaar. Deze keer bij 
Robert Oort, Kolderveense Bovenboer 62. 
We praten over ons geloof in God. De vorige 
keer hadden we, rondom kerstfeest, een 
mooi gesprek over wie Jezus is en wat Hij 
voor ons betekent. Dat blijkt voor iedereen 
net weer even anders te zijn. Hoe mooi en 
verhelderend is dat! Daarover gaan we 
verder. We bewegen mee met het kerkelijke 
jaar en met de Apostolische 
Geloofsbelijdenis. Dus ook nu weer een stap 
verder. Hoe gaat het na kerst? Hoe leefde Hij 
en wat zegt dát ons? 

Kom je ook meedoen? Welkom! 

Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Johan Prosman (06-12711603). 

 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

Donderdagmorgen 16 januari komen we 
weer bij elkaar bij Hennie Maat thuis, 
Burgermeester Van Veenlaan 5c. Nog even 
evalueren en dan kiezen voor een nieuw 
onderwerp. Als u ook geïnteresseerd bent 
om mee te doen, bent u van harte welkom! 
Als u informatie wilt, of ook wilt aansluiten, 
dan kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij  
Lourens Schipper (06-51031603) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

SPELLETJESMIDDAGEN 
 

SAMEN EEN 
 

Ook in 2025 zijn er weer 
spelletjesmiddagen. Deze zijn 
gepland op: 
- zaterdag 18 januari 
- zaterdag 15 februari 
- zaterdag 15 maart 
- zaterdag 19 april 
Van 14.00 tot 16.30 uur in de Geref. kerk 
 

Samen een 
spelletje doen of 
gewoon toekijken 
en kletsen... alles 
mag! En 

ondertussen wordt er een hapje en een 
drankje uitgedeeld.  
Wij zullen zorgen dat er allerlei spelletjes zijn, 
maar zelf een leuk spel meenemen mag 
natuurlijk ook. 
Ook al houd jij niet van spelletjes maar wel 
van gezelligheid, loop gerust binnen. 
Iedereen is welkom! Wil je wel, maar vind je 
het vervelend om alleen te komen of is 
vervoer een probleem? Neem dan contact op 
met Jennet van Dijk 06-47240342. 
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KOFFIEOCHTEND SAMEN MET KOFFIE MET … 
 

Zowel in het voorjaar 
als in het najaar van 
2024 hebben we de 
koffieochtend 
georganiseerd.  

Helaas is er onvoldoende animo om dit te 
blijven doen. Daarom is besloten om aan te 
sluiten bij de gespreksgroep Koffie met… 
Iedere keer een ander onderwerp, dat wordt 
voorbereid door één van onze predikanten, 
maar er is ook ruimte om gezellig met elkaar 
te praten.  
We schuiven daarom van de eerste 
woensdag van de maand naar de derde 
dinsdag vanaf 10.00 uur. Locatie is thuis bij 
Lenie van der Touw scheerweide 24.  
Ben je ook nieuwsgierig? Zie hieronder voor 
meer info de berichten van Koffie met…   
 

GESPREKSGROEP ‘KOFFIE-MET’ 
 

Dinsdagmorgen 21 januari om 10.00 uur 
komen we weer bij elkaar bij Lenie van der 
Touw, Scheerweide 24. We zijn een gezellige 
groep en we praten over wat u ter tafel 
brengt. Dat kan gaan over geloof, maar ook 
over andere dingen die ons bezig houden.  
De laatste keer hadden we een verhelderend 
gesprek over euthanasie. 
 

DE BIJBEL IN BEELD 
 

We zijn een mooi groepje. En we beginnen 
meestal met een klein stukje over het 
ontstaan van de evangeliën. En daarna gaat 
het gesprek alle kanten op. Wie nog aan wil 
sluiten is welkom. 28 januari 10.00 uur bij de 
familie Matter, Johannes Nijmeijerlaan 6.  
Info Ds. René Kok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 7 FEBRUARI 
 

Allereerst de beste wensen en een gezond 
2025 voor iedereen. 

 
Vrijdagavond 7 februari a.s. is er weer een 
gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 
kerk. 
 
Het thema is Winterboost. 
De maand januari is de tijd van grijs en 
grauw. Buiten koud maar binnen warm. Dat 
willen wij dan ook graag doorgeven. Binnen 
warm.  
Een tipje van de sluier is dan ook het 
boodschappen.nl blad van Plusjanuari. En 
met een beetje van ons zelf erbij, proberen 
wij er weer een heerlijke en mooie avond van 
te maken.  
Dus geef je op! En laat je lekker verrassen! 
Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten. 
 
De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 
kinderen € 4,- per kind. 
 
Opgave kan t/m maandag 3 februari d.m.v. 
het formulier dat in de kerken wordt 
verspreid en te deponeren in de daarvoor 
bestemde doos. Of u kunt t/m maandag  
3 februari voor - uiterlijk 17.00 uur bellen 
naar Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / 
0611956760   
Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl  
 
Nogmaals van harte welkom! Jong en oud! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep 
Hillie Hoekman 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cornelishillie@ziggo.nl
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E-MEETING 9 FEBRUARI ‘ROZEN’ 
 

Op 9 februari is het bijna Valentijnsdag, de 
dag waarop waarschijnlijk de meeste rozen 
verkocht worden. De roos is het universele 
symbool voor liefde en schoonheid. Maar ook 
voor pijn, want een roos heeft ook doorns.  

           
In alle culturen en godsdiensten heeft de 
roos wel een plek. De geur van de roos is 
heerlijk natuurlijk. We ontdekten dat ook een 
aantal heiligen met rozen worden afgebeeld. 
En Maria wordt wel mystieke roos genoemd. 
Denk ook aan de rozenkrans. En het lied ‘Er is 
een roos ontloken’ sloeg aanvankelijk op 
Maria. In de bijbel wordt wel gesproken over 
de woestijn die zal bloeien als een roos.   
 
Voor deze E-meeting nemen we het lied 
‘Bread and roses’ als uitgangspunt. Dit lied 
werd bij stakingen gezongen door arbeidsters 
die in vaak slechte omstandigheden en tegen 
een zeer karig loon werkten in 
(textiel)fabrieken in de Verenigde Staten. 
‘Bread and roses, bread and roses’ Give us 
bread but give us roses too’. Het is bijzonder 
dat juist deze vrouwen niet alleen staakten 
om brood, maar wisten dat ze meer nodig 
hadden om te leven. De rozen staan dan voor 
de schoonheid, de liefde, de geestelijke 
aspecten van het leven. Een mens leeft niet 
van brood alleen…  
 
In januari wordt de E-meeting verder 
uitgewerkt, maar het staat al vast dat we 
weer een mooi thema hebben gevonden om 
met elkaar over na te denken. De 
gemeenteband zal de muzikale begeleiding 

verzorgen en voor de kinderen is er 
oppasdienst en kinderkerk. Welkom!   
 
De voorbereidingsgroep Marjan, Jennet, Anja 
en Riëtte. 
 

DORP EN KERK AVOND OP 6 MAART 
 

Dorp en Kerk avond op 6 maart in de Schalle. 
Om alvast in uw agenda te schrijven. 
 
Vorig jaar in november was onze eerste 
´Dorp en Kerk´ avond in ´De Schalle´. Dit was 
een goed bezochte en zeer informatieve 
avond rondom het thema ‘Leefstijl als 
medicijn’. 
 
We hebben geluisterd naar interessante 
bijdragen van een wetenschapper, een paar 
ervaringsdeskundigen, en de plaatselijke 
huisartsen en fysiotherapeut.  
Gezien de belangstelling voor dit thema, is er 
samen met de huisartsen, diëtiste en 
fysiotherapeut besloten nog eens een avond 
te organiseren rondom het thema ‘Leefstijl’. 
Dit vindt plaats op donderdagavond 6 maart 
in ‘De Schalle’ vanaf 19.30 uur. 
 
We gaan aan de slag met alle zes pijlers van 
het leefstijlroer; voeding, verbinding, 
beweging, middelen, ontspanning en slaap. 
Voor elke pijler zijn er plaatselijke 
professionals aanwezig. 
Het wordt een avond met een ludieke start, 
en daarna kunt u terecht bij de professionals 
voor informatie, vragen of een gesprek. 
U hoeft zich voor deze avond niet aan te 
melden, de toegang is vrij. De consumpties 
zijn voor eigen rekening, en het is mogelijk 
een vrijwillige bijdrage te doen. 
De ‘Dorp en Kerk’ bijeenkomsten worden 
georganiseerd door de activiteiten commissie 
van De Schalle samen met het Kerk Café ‘De 
ontmoeting’. 
Verdere aankondigingen volgen o.a. in het 
kerkblad en in ‘De Molen’. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Geertje de Boer 
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DE SJOPS! TOCH WEER VAN START 
 

Met blijdschap kunnen we melden dat we dit 
seizoen weer een Sjops!-groep in het leven 
hebben kunnen roepen.  
We komen ongeveer 1x in de maand bij 
elkaar.  
De dagen zijn wisselend om een ieder de 
gelegenheid te geven mee te draaien.  
De onderwerpen bepalen we samen.  
Wie nog aan wil sluiten: welkom.  
Info bij Ds. René Kok of bij het jeugdwerk 
Nijeveen. 
 

DE DOMINEE - ZEGENEN 
 

Allemaal allereerst een heel gelukkig en 
zegenrijk nieuw jaar gewenst! Dat het nieuwe 
jaar vrede, geluk, gezondheid en vreugde 
mag brengen! 
 
En dan natuurlijk ook iedereen die me 
feliciteerde met mijn 59e verjaardag op  
27 december: heel hartelijk bedankt. 
Mensen leven, bij wijze van spreken (of 
misschien ook wel echt, letterlijk…) van 
goede wensen, felicitaties, complimenten. In 
elk geval leef je ervan op! Ik wel. 
 
Dat brengt me bij een van m’n ‘stokpaardjes’: 
zegenen. In de Bijbel wordt er ook wat 
afgezegend. En het schijnt nog te werken 
ook! Dat is niet verwonderlijk als je de 
woordjes voor zegenen letterlijk vertaalt uit 
het Hebreeuws van het Oude Testament, of 
uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Het  
betekent letterlijk: goed spreken, 
complimenteren dus, loven en prijzen. En zeg 
nu zelf: wie is daar niet gevoelig voor. Wie 
leeft daar nu niet van op? Laten we het 
daarom vaak en van harte doen: (over) elkaar 
goede dingen zeggen en wensen. Als dan niet 
in naam van God. 
Het schijnt trouwens ook in de vroege 
vormen van onze taal, zoals het Oud-
Saksisch, al meer te zeggen: Seghenen 
betekent ook daar al iets goeds zeggen over 
of tegen iemand.  
 

Misschien is het in die vroege tijd ook wel 
afgeleid van het Latijnse signare, een 
(kruis)teken geven: zoiets als zeggen: weet je 
dat God jou de moeite waard vindt. 
Elkaar goede dingen zeggen doet een mens 
goed (net zoals kwaad spreken (waar of niet), 
je ziel pijn doet trouwens)! 
ds. Johan Prosman 
 

BELASTINGAANGIFTE TIP APPOSTEL APP 

 
 
Bij de start 
hebben we 
aangegeven dat 
er vrij 
eenvoudig een 
overzicht is te 
maken voor de 

belastingaangifte. Het moment van 
belastingaangifte komt dichterbij.  
Daarom hier het stappenplan dat je als volgt 
uitvoert: 
1. Open de Appostel app. 
2. Klik rechts onderin op de drie puntjes  

(… meer) 
3. Onder het kopje Geschiedenis staat 

Giften. Klik daarop. 
4. Rechts bovenin staat een filter van 

drie streepje (boven het totaal 
bedrag).  
Klik daarop. 

5. Klik op Datum vanaf en zet deze op  
1 januari 2024 

6. Klik op Datum tot en zet deze op  
31 december 2024 

7.  Klik vervolgens op filter. 
8.  Het totaalbedrag dat je kunt opgeven 
voor de belasting vind je rechts bovenin 
(onder het filter van drie streepjes). 
Kom je er niet uit, neem gerust contact op 
met Jennet van Dijk 06-47240342. 
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DIT NIEUWE JAAR BRENGT GEEN VREDE 
 

Het is mij opgevallen dat rond kerst weinig 
werd gesproken over vrede. Terwijl dat 
meestal juist dan veelvuldig klinkt als onze 
droom voor heel de wereld. Het is 
begrijpelijk. De verschrikkingen in Gaza, Syrië 
en de Oekraïne zijn hemel schreiend. En dan 
noemen we alleen die landen die veelvuldig 
in het nieuws zijn. Om dan te zeggen dat dit 
jaar geen vrede zal brengen klinkt erg 
negatief. Maar ik ben bang dat het wel zo is. 
 
We zijn ondertussen gehard, lezen misschien 
nog nauwelijks de dagelijkse berichten van de 
bombardementen op Oekraïne. Er is even 
wat meer aandacht als per ongeluk een 
vliegtuig door Rusland wordt neergeschoten. 
Hoe cynisch klinkt het medeleven en excuus. 
De vele doden, de dagelijkse vernietiging van 
steden, gebouwen, mensenlevens en de 
ontwrichting van de samenleving gaat alle 
dagen door. Vrede is er pas als iedereen zich 
thuis veilig kan voelen. Vrede is het als we 
veilig samen kunnen wonen en leven. 
 
We hebben u dit najaar uitgenodigd of er 
andere woonruimte beschikbaar komt voor 
onze Oekraïense gasten. Dat is tot nu toe niet 
gelukt. Dat is geen onwil. Dat is de 
woningnood in Nijeveen en overal in ons land 
waar ook nood is van een ieder die zoekt 
naar een eigen plek om te wonen. Voor onze 
gasten brengt dat grote onzekerheid mee. 
Waar kunnen zij heen? Uiteindelijk zal er wel 
een onderkomen gevonden moeten worden. 
Voor hen zal het weer een reis met 
onbekende bestemming worden. Tenzij, 
tenzij we toch nog wat vinden. Vooralsnog 
blijven zij onze gasten. En wij blijven hen 
daarin ondersteunen waar nodig. Samen 
doen we wat we kunnen.  
En we merken bij alles wat er gebeuren moet 
steeds weer de bereidheid van Nijeveners om 
te helpen. Dat is en blijft dankbaar! 
Namens de stuurgroep Nijeveen helpt.  
Ds. René Kok 
 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

Wil je ook meedoen of eerst alleen 
informatie, dan mag je me bellen, appen (06-
12711603) of mailen: jprosman@gmail.com. 
Je mag ook zo langskomen. 

VAN DE ADVERTENTIECOORDINATOREN 
 

Na jarenlang een advertentie in ons kerkblad, 
heeft Kiers Uitvaartverzorging besloten om te 
stoppen.  
We bedanken Kiers Uitvaartverzorging voor 
hun 10-jarige ondersteuning van de uitgifte 
van ons kerkblad de afgelopen jaren.  
 
We hebben “De Bloemenstal” uit 
Wanneperveen bereid gevonden om de open 
plek op te vullen. 
 
Zoals u allen weet, kunnen wij ons kerkblad 
Drieluik dankzij de 16 advertenties voor een 
bijna verwaarloosbaar bedrag aanbieden. 
Daarom hierbij onze oproep: koop bij onze 
adverteerders, zodat zij ons nog lang mogen 
steunen. 
 
Namens de advertentie coördinatoren,  
Alida Prins, Harm Jan Brouwer  
en Tinus Kikkert 
 
 

WINTERTOUR ROON STAAL OP 20-02-2025 
 

Zanger-Pianist Roon Staal tijdens Wintertour 
in Kolderveen 
 
In het nieuwe jaar kijkt de 44-jarige zanger en 
pianist Roon Staal weer uit naar zijn 
Wintertour. Een tour die hem door 14 
dorpen en steden in Nederland voert en 
waarbij hij op donderdag 20 februari om 
20.00 uur de Hervormde Kerk in 
Kolderveen aandoet. 
 
Singer-songwriter Roon Staal geniet al ruim 
25 jaar bekendheid door zijn fenomenale 
tenorstem en prachtige pianospel. Hij weet 
het publiek dan ook moeiteloos mee te 
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nemen in een magische en rustgevende 
sfeer. 
 
Ontdekt in het buitenland 
Roon Staal kreeg al op jonge 
leeftijd een studiocontract 
aangeboden in Hollywood. 
Er werden 5 songs 
opgenomen met 2 
producers en er volgden 
diverse optredens. Zijn 
grote muzikale talent werd 
ook opgemerkt door Art Garfunkel, bekend 
van het duo Simon & Garfunkel. Art 
Garfunkel bezocht Roon thuis in Noord-
Holland waarna zij samen op pad gingen door 
Europa. Zo verzorgde Roon de openingsact 
bij een van de Europese touren van Art 
Garfunkel. 
 
Musicals 
Daarnaast heeft Roon ook veel 
podiumervaring. Zo speelde hij hoofdrollen in 
de musicals Les Miserables, Tommy, 
Rembrandt en Petticoat, waar hij 
genomineerd werd voor een Musical Award. 
“Dit was een mooie tijd waar ik met veel 
plezier op terugkijk. Soms komt het 
verlangen daarnaar wel weer eens naar 
boven, dus zeg nooit nooit, aldus Roon 

Staal”. Op dit moment laat Roon deze 
podiums nog even achterwege en heeft hij 
zich volledig toegelegd op zijn 

pianoconcerten in 
akoestiekrijke kerkjes en kleine 
theaters.  
 
Luistermuziek 
Tijdens de concerten kun je 
een speld horen vallen als hij 
zijn prachtige eigen werken en 
bekende cover songs ten 

gehore brengt. Tevens is er leuke interactie 
met het publiek en gaat u Roon beter leren 
kennen door de persoonlijke verhalen die hij 
tussendoor vertelt. Kortom, een heerlijke 
relaxte avond met prachtige muziek. 
 
Meer informatie over dit concert kunt u 
vinden op de 
website www.roonstaal.com Reserveringen 
kunnen daar worden gemaakt of via 06 333 
59595. Tickets kosten € 22,50 en kinderen tot 
17 jaar € 12,50 
 

 

  

 

http://www.roonstaal.com/
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Klein beginnen 

Afgelopen kerst luisterde ik met enige 
regelmaat naar een lied van Kinderen voor 
Kinderen met Karin Bloemen uit 1995. Vooral 
het eerste couplet zette mij aan het denken; 

Er is een kindeke geboren op aard. Niet in 
een stal maar midden op straat. Het was in 
een oorlog en hartstikke koud. Het werd 
even stil zei de soldaat. Want stille nachten 
hebben we nooit …. Oorlog en ellende zijn 
van alle tijd en rondom kerst is daar vaak iets 
meer aandacht voor. Zo werd in 1984 de 
liefdadigheidssingle ‘Do they know it’s 
Christmas’ opgenomen. In de tekst wordt 
opgeroepen je armen over de wereld te 
gooien en te bidden voor anderen die het 
moeilijk hebben. Miljoenen zijn er inmiddels 
opgehaald met dit nummer, maar de wereld 
of in dit geval West-Afrika is er nog steeds 
niet mee gered. 

De wereld heeft een nieuw record bereikt. 
Bijna 2 miljoen kinderen leven op dit moment 
in de meest gevaarlijke oorlogsgebieden ter 
wereld. Het aantal steeg met 20% ten 
opzichte van vorig jaar. Het is niet alleen 
lichamelijk letsel, waar gevaar in schuilt. Juist 
de verborgen littekens zijn het grootste 
gevaar. Mentale problemen die ook invloed 
zullen hebben op volgende generaties. Ik 
denk niet dat ik de enige ben die de televisie 
soms uitdrukt, of wegkijk bij het zien van 
beelden van lijdende kinderen in 
oorlogsgebieden. Of bij oproepen van 
hulporganisaties als het gaat om kinderen die 
misbruikt worden, op hele jonge leeftijd 
worden uitgehuwelijkt, of vechten om een 
beetje eten.  

 

Wegkijken van de ellende omdat ik niet weet 
wat te doen. Is het tij nog te keren? 

Terug naar de kribbe. Een klein Kind, totaal 
afhankelijk van Maria en Jozef. Dit Kind is de 
zoon van God. In dit Kind kwam God naar ons 
toe, maakte zichzelf klein voor ons. Hij is niet 
alleen mens geworden, maar een hulpeloos 
Kind. Het is niet voor niets dat Jezus 
bijzondere aandacht had voor de kinderen. 
Zo vaak zijn kinderen ook weerloos 
uitgeleverd aan degenen die macht over hen 
hebben. 

Kinderen denken groots en klein tegelijk. Met 
een klein gebaar kunnen ze grootse dingen 
realiseren.  
Kinderen die in december een korte broek 
droegen, om geld op te halen voor Kiki. 
Kinderen die dansen, rennen, zingen of 
klimmen voor Serious Request.  
Kinderen die een kerstwens schreven voor de 
wereld om hen heen, allemaal om die wereld 
een beetje mooier te maken.  
Kinderen maken zich niet druk of ze het tij 
kunnen keren. Kinderen bedenken wat ze wel 
kunnen doen. Ze hebben er vrede mee dat 
het niet de hele wereld redt, maar ze zitten 
niet stil. Nog steeds draait het met kerst om 
de Kribbe. De plek waar we vrede mogen 
vinden. Een vrede die we uit kunnen dragen, 
door vrede te vinden in onszelf. Vrede die we 
door mogen geven aan de mensen om ons 
heen en zo samen door kunnen geven in de 
wereld! Soms voelt dat misschien heel klein, 
maar begon Jezus niet ook heel klein. En 
moet je kijken hoe groot Hij is geworden! 
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BLOEMENGROET 

 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. T. Klein-Kroes 
Mevr. J. Pors-Boxem 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 19 januari: 
Voorganger is Ds. Johan Prosman. 
Na de dienst is er een gezamenlijke 
gemeenteochtend. 
Zondag 26 januari: 
Deze zondag is er weer de jaarlijkse Kerk en 
School dienst. Ds. René Kok is voorganger. 
Zondag 9 februari: 
E-meeting met voorganger Ds. Marjan van 
Hal, met begeleiding van de Gemeenteband. 
 

MEELEVEN 
 

 

Mevr. W. Wijnstra- Bulthuis, 
Rembrandtstraat 21 is verhuisd naar de 
Kaailanden, kamer 5 D, Herengracht 21,  
7941 JJ Meppel. 
 
We denken aan hen die ziek zijn, of een 
behandeling of operatie hebben of moeten 
ondergaan, en wensen Gods zegenende 
nabijheid toe en kracht om te herstellen. 
 
Zo ook enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J.Kroes- Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel 
(voorheen Scheerweide). 
Dhr, J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel (voorheen 
Weidelint). 

Dhr. R. Oord, Havixhorst, appartement 15a, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 
Dhr. H. Smit, Zorgvilla Nova, Dorpsstraat 57, 
7948 BM Nijeveen. 
 
In goede handen 
De één zegt: ik heb nog tijd genoeg, 
de ander: ik heb geen tijd te verliezen. 
De één vindt het nog te vroeg, 
de ander heeft niks meer te verliezen. 
De klok tikt onvermoeibaar voort, 
dag aan dag, een jaar is weer verstreken. 
De tijd kruipt onverstoord 
door 52 weken. 
Achter ons ligt vreugde en verdriet, 
beide horen bij het leven. 
Wat voor ons ligt weten we nog niet, 
we blijven naar het goede streven. 
Zo rijgen zich aaneen de jaren; 
ga je weg maar voort met God. 
Bij kalme zee, in woelige baren, 
leg in zijn handen maar je levenslot. 
Dat is voor het jaar dat voor ons ligt, 
een jaar dat nog niemand kent, 
het beste vooruitzicht 
omdat je bij God in goede handen bent. 
 

ACTIE KERKBALANS 2025 
 

Begin 2025 komen enkele gemeenteleden 
weer bij u langs de deur voor de Actie 
Kerkbalans. De landelijke actie start op  
11 januari 2025. Wij beginnen eerder. De 
reden is dat we graag op tijd de enveloppen 
retour willen hebben voor de verwerking. Zo 
kunnen we voor februari met de nieuwe 
toezegde bijdragen werken. 
Bedankt voor uw begrip en medewerking! 
Namens College van Kerkrentmeesters en 
met vriendelijke groet, 
Johanna van der Linde 
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HEB JIJ HET AL GEZIEN? 

 
Heb jij het al zien staan? In de hal van de kerk 
staat een mooie nieuwe tafel met stoelen. 
Neem vooral plaats voor een gezellig gesprek 
of een kop koffie.   

 
 

Als je jarig bent, krijg je een kaartje met een 
mooie boodschap van de kerk. Daar zit ook 
een envelopje bij. De afgelopen periode is er 
voldoende geld ingezameld om iets terug te 
geven aan de kerk. We hebben ons 
kostersechtpaar gevraagd waar behoefte aan 
is. Deze mooie meubelen hebben wij aan 
kunnen schaffen. Waarvoor dank. 
We blijven sparen voor andere mooie dingen.  
 
Vind je het lastig om dat via het envelopje 
doen? Je mag het ook overmaken op 
NL96RABO0341814202 t.g.v. 
Verjaardagsfonds of via de Appostel app 
(geef aan collecte of doel – dan het tabje 
doelen- Verjaardagsfonds). Wie weet waar 
we samen nog op kunnen trakteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKELIJKE STAND DECEMBER 2024 
 

Gedoopt 15 december 2024: 
- Lenn Joris ten Wolde 

geboren 25 februari 2024 
- Ide Madelique Hooghuis,  

geboren17 november 2024 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
01 December: Mevr. Jannie Smit 
08 December: Dhr. en mevr. E Huisman  
en J Huisman-Baas 
22 December: Mevr. Ruth Pos en Dhr. Johan 
Rodenhuis. 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Alle diensten van Kolderveen zijn terug te 
kijken op www.hgkd.nl 
 
Zondag 1 december, 1e advent, vierden we 
het Heilig Avondmaal. We ontvingen in het 
Avondmaal vandaag als teken van hoop uit 
de hemel. Jezus riep op en waarschuwde om 
op te letten (Lukas 21: 20-36): Kijk naar de 
vijgenboom, let op de tekenen, juist in 
dreigende tijden want het koninkrijk van God 
is nabij. God overstelpt ons dag in dag uit met 
tekenen van hoop: dat er Iemand is die voor 
je zorgt, je liefheeft. 
Die tekenen moet je niet negeren, maar er 
juist op letten. God zoekt contact met ons.  
 
De kinderkerk had er een mooi 
adventsgedichtje over: 
 

Eén kaarsje helpt ons hopen 
dat de Heer dichtbij zal komen. 

Kijk goed, dan zie je dat er iets begint: 
God komt dichtbij, Hij wordt een kind. 

 
Jezus, naar wie we in de adventstijd uitzien, is 
Het Teken van God aan ons. Hij is De Liefde 
van God, die je natuurlijk niet negeert, naar 
wie je uitziet! 
 
 

 
 
Zondag 8 december, 2e advent, ging ds. Jan 
Stap voor. We lazen Lukas 1: 68-79 en 
Filippenzen 1: 3-11. Vertrouwen in de 
toekomst was het thema van de preek. Let 
op, zo is de verkondiging in de adventstijd, de 
Koning komt eraan! Het gaat om de Koning 
der koningen, die zal neerdalen op aarde om 
alles te veranderen, zodat er eindelijk echt 
vrede zal komen op aarde. Duisternis en 
oorlog zal er zijn, maar juist op zo’n moment 
verwachten we dat Hij komt! Advent is 
waakzaam en alert zijn, en de goede dingen 
doen in de verwachting van Zijn komst. 
 
Zondag 15 december, 3e advent, was er 
dienst in de Gereformeerde kerk en in de 
Hervormde kerk in Nijeveen 
 
Zondag 22 december, 4e advent, was een 
bijzondere dienst, waarin onze oud-predikant 
ds. W. Dekker uit Kampen voorging en de 
dienst muzikaal werd opgeluisterd met 
Christmas Carols door ons Projectkoor, o.l.v. 
Johan Rodenhuis en met orgel- en 
pianobegeleiding door Ruth Pos. Het was 
prachtig! 
We lazen uit de Bijbel Jesaja 11: 1-10, een 
paradijselijk visioen over de vrede die het 
kind uit de stam van Isaï brengt, en Lukas 2: 
26-38, over de aankondiging van Jezus’ 
geboorte door de engel Gabriel aan Maria. 
Het Kind in de kribbe is het baken van hoop, 
hoop dat de tijd van vrede eens zal 
aanbreken. Dan ligt de wolf naast het lam, de 
leeuw naast de koe, dan speelt een kind met 
een adder (Jesaja). Alles in Jezus’ geboorte 
wijst op Gods trouw! 
 

http://www.hgkd.nl/
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Dinsdag 24 december was de 
kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk. 
We hadden een indrukwekkende en 
feestelijke viering van het kerstfeest, waarin 
ruim aandacht was voor engelen(beelden) 
die het blijde nieuws deelden. Kom je wel 
eens engelen tegen vandaag, was een 
gedachte, of ben je er zelf misschien wel eens 
een? Je herkent ze aan hun glanzende ogen 
en dat ze zeggen: wees maar niet bang. Ze 
brengen soms op een heel gewone 
menselijke manier de hemel dichtbij je. Ds. 
Marjan van Hal ging voor en de dienst werd 
muzikaal opgeluisterd door Euphonia. 
 
Woensdag 25 december, kerstmorgen lazen 
we nogmaals het kerstevangelie uit Lukas 2. 
Voor de kinderen was er een mooi 
kerstverhaal ‘de belofte van de harpspeler’, 
over een beroemde harpspeler die zijn vrouw 
en kind en hondje beloofd had dat hij met 
Kerst feest thuis zou zijn. Dat kostte hem veel 
moeite. Dat is met vrede brengen natuurlijk 
altijd zo. En dat was natuurlijk ook zo met 
Jezus. Wat een moeite heeft Hij niet gedaan 
om Kerstfeest, vrede op aarde, te brengen, 
kleine vrede in je hart. Vrede die je groter 
wilt maken door het samen te delen, door te 
geven en aan te werken. Innerlijke vrede, 
daar begint het mee. En dat kun je niet zelf 
zomaar maken, dat moet je ontvangen, net 
als de herders in het veld. Maar zingen over 
vrede helpt al wel om er open voor te staan. 
En dat hebben we gedaan, uit volle borst, al 
die mooie (oude) kerstliederen. Muzikaal 
werden we prachtig begeleid, op het orgel 
door Anneke Westenbrink en door Jens 
Hoorn op de trompet. 
 
Zondag 29 december was er dienst in de 
Gereformeerde kerk. 
 
Dinsdag 31 december was de 
oudejaarsavonddienst, in de Kolderveense 
kerk. We kwamen als drie gemeente voor de 
laatste keer samen in 2024. Een gezamenlijke 
dienst. We keken terug en vooruit. Wat is er 
allemaal verleden tijd? En hoe de toekomst 

in? Onderweg, van oud naar nieuw, was het 
thema van de overdenking. We lazen 
2Korinthiërs 4: 5-18. Over het licht dat uit de 
duisternis zal schijnen in onze harten (5). 
Over de breekbaarheid van ons bestaan. 
Maar ook al gaat ons uiterlijke bestaan 
verloren, we worden innerlijk van dag tot dag 
vernieuwd (16). Het licht van Christus, het 
licht van Kerst dat we onlangs nog vierden, 
blijft met ons meegaan. Dat was in het oude 
jaar zo. Dat is in het nieuwe jaar zo. Dat vult 
ons met hoop in deze turbulente tijden! Dat 
geeft ons durf om te leven. 
 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

PASTORAAT 
 

We zijn een nieuw jaar in gegaan. Niet voor 
iedereen is dat een vreugdevol nieuw begin. 
Hoewel je natuurlijk ook dankbaar bent dat je 
het meemaakt, zijn er de zorgen, de ziekte en 
de moeiten. We blijven daarom met jullie 
meeleven in gebed, met een bezoekje en een 
kaartje ter bemoediging. 
– Mevr. H. Wobben-Veneboer 
– Mevr. Jennie van der Linde – Schrotenboer 
– Dhr. Gerrit Hertong is steeds ernstiger ziek 
– Mevr. M. Haas is ernstig ziek thuis 
– Mevr. Jennie Schrotenboer (Kolderveen) 
– Mevr. Hillie Poppema is verhuisd naar het 
Kerspel 
 
Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden. 
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Ten stotte 
In het nieuwe jaar kijken we vol goede moed 
vooruit. Ook al zijn er zorgen genoeg, 
persoonlijk en in de wereld. We blijven 
geloven, hopen en ook zingen van het Licht 
dat schijnt in de duisternis. Want Christus is 
gekomen! En in Hem wordt Gods liefde en 
zorg steeds weer zichtbaar. 
U heeft de kerstspecial van KRO/NCRV 
misschien ook gezien rond dit lied: Als alles 
duister is, (Lied 598) waarin een reis van 
duisternis naar licht werd uitgebeeld en 
gezongen: 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 
 

MEELEVEN 
 

– Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De 
Menning) 
– Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
– Mevr. L. Voerman – Bouwknegt (’t Vonder) 
– Mevr. P. de Boer – van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
– Mevr. J. Reuvekamp – Bussink (Het Anker) 
– Mevr. J. Lok – van der Linden (Irenehuis) 
 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a,  
7943 KC Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43,  

7908 NL Hoogeveen 
Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
Irenehuis, Irenelaan 4, 7941 ES Meppel 
 
Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderlingen Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 en Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
ds. Johan Prosman: 06-12711603 
 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften september-november 
2024 
 
Collecten in de dienst: 
Diaconie   € 391,53 
Kerkbeheer   € 413,71 
Overige collecten  € 526,25 
 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 
Voor de bloemenpot: 
Dhr. G. Huisman  €10 
Voor het kerkbeheer (nieuwe gebouw): 
Dhr. L. Schipper  €20 
Dhr. G. Huisman  €20 
Mevr. C. de Groot  €10 
 
Voor het orgelfonds: 
Mevr. G. Westenbrink €20 
Voor het kerkblad: 
G. Huisman    € 8 
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Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank. 
 
Collectemunten verkrijgbaar bij Dhr.              
G. Huisman en via de Appostel App 
De Wilgen 20, Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 
De kerkrentmeesters 
 

ACTIE KERKBALANS 2025 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Actie Kerkbalans 2025 is van start! 
 
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende 
actie van het land; door het hele land vragen 
plaatselijke parochies en gemeenten hun 
leden om een financiële bijdrage over te 
maken. Deze week wordt ook bij u de brief 
bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? 
 
“God ontmoeten.” “Samen zingen.” “Bidden 
voor de ander.” “Diepgang.” “Omkijken naar 
elkaar.” Het zijn nog een paar antwoorden op 
de vraag wat de kerk mensen geeft. Wat is 
voor u een het geschenk van de lokale kerk? 
 
Heel graag willen we een plek zijn en blijven 
waar leden rust en verdieping vinden en God 
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en 
voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor 

mensen in de samenleving die onze steun 
nodig hebben. 
 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen  
kerk-zijn ook in 2025 vorm en inhoud te 
geven. Doe daarom mee en vul het 
toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt 
doormiddel van de QR-code de toezegging 
digitaal invullen. Of in de week van 19 januari 
bij u laten ophalen door een vrijwilliger.  
 
Uw bijdrage kunt u overmaken naar  
NL 33 RABO 0373 7085 48.  
t.n.v. Herv. Gemeente Kolderveen-
Dinxterveen, onder vermelding van ‘Actie 
Kerkbalans 2025’. 
 
Naast doneren, kunt u de Actie ondersteunen 
door er aandacht voor te vragen in uw eigen 
omgeving. U kunt bijvoorbeeld de 
Kerkbalansberichten op Facebook delen. Zo 
laat u weten dat u het werk van onze 
gemeente en de andere kerken op het dorp 
belangrijk vindt. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! 
Door vandaag te geven, kunnen we invulling 
blijven geven aan het geschenk van de lokale 
kerk. Op naar de kerk van morgen!  
 
De kerkrentmeesters 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet van de 
gemeente naar: 
01 december: dhr. J. Sleurink 
15 december: familie van Elp-van ‘t Hoog 
22 december: mevr. W. Lucieer 
25 december: familie Huizenga 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij het nieuwe jaar: 
 
Heer, mijn God, 
Ik weet niet waar ik heen ga. 
Ik ken de weg niet die voor me ligt. 
Ik kan niet met zekerheid zeggen 
waar hij zal eindigen. 
Ook ken ik mezelf niet echt, 
en als ik denk dat ik Uw wil volg, 
dan betekent dit nog niet 
dat ik dat ook werkelijk doe. 
Maar ik geloof dat het verlangen om U te 
behagen 
U in feite ook behaagt. 
En ik hoop in dat verlangen te leven 
bij alles wat ik doe. 
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat 
verlangen. 
Als ik dit doe dan weet ik 
dat U mij zult leiden langs het rechte pad, 
hoewel ik er misschien niets van begrijp. 
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, 
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de 
dood. 
Ik zal niet bang zijn 
want U bent steeds bij mij, 
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten 
om mijn gevaren alleen te doorstaan. 
 
Thomas Merton 
 

 
 
12 januari: het gaat vandaag, 
traditiegetrouw, over de doop van Jezus. 
Over dopen, wat steeds minder vaak 
voorkomt, al mogen we in Nijeveen nog niet 
klagen. Over overdopen, zelfs ontdopen, en 
tegenwoordig spreekt men ook over de 
burgerdoop. Wat betekenen deze 
ontwikkelingen?  
Ds. Marjan van Hal gaat voor. 
19 januari: er is een dienst in de geref. kerk 
met een gezamenlijke gemeenteochtend na 
afloop. 
26 januari: er is een kerk- en schooldienst in 
de geref. kerk. Het gaat vast weer een 
feestelijke dienst worden!  
Ds. René Kok gaat voor. 
2 februari: ds. Barbara van den Brink uit De 
Wijk gaat voor. 
9 februari: er is een E-meeting in de geref. 
kerk waar ik ook nog een rol in vervul en een 
tweede dienst in Kolderveen. Het thema van 
de E-meeting is ‘rozen.’ Voor meer info, zie 
elders. 
 

WEL EN WEE 
 

Er zijn natuurlijk altijd mensen in onze 
gemeente die met ziekte en zorgen te maken 
hebben. We noemen niet zo vaak meer 
namen, vooral vanwege de privacyregels.  
We wensen iedereen sterkte en vertrouwen 
toe die het moeilijk heeft. En neem vooral 
contact met ons op als u behoefte hebt aan 
een gesprek. 
 
De mensen die in de tehuizen verblijven:  
De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Mevr. Bouwman woont in het 
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Irenehuis in Meppel, zo ook mevr. Nijmeijer. 
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 
Steenwijk. De fam. Twerda in Reestoord in 
Meppel. Mevr. Bomert en dhr. Somer zijn in 
de Zonnekamp in Steenwijk. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

GEMEENTEOCHTEND 15 DECEMBER 2024  
 

NOTULEN 
1) Opening en welkom Onze voorzitter Jan 
van der Woerdt opent de vergadering en 
heet een ieder welkom en met name onze 
nieuwe leden Pleuni en Peter Beker. 
 
2) Ontwikkelingen samengaan kerken en 
proces besluitvorming Het gaat goed en 
komend jaar komt alles in een 
stroomversnelling. Voor de zomervakantie 
moeten alle officiële documenten rond zijn 
en aan de gemeente zijn voorgelegd. De 
tweede helft van het jaar is voor het externe 
gedeelte, zoals het formele proces van 
goedkeuring van onze plannen door de 
Classis. Wat we met de gebouwen doen als 
we samengaan was een lastig punt. Doel is 
onze historische gebouwen te kunnen blijven 
gebruiken voor onze diensten en te 
behouden voor volgende generaties.  
Daarnaast willen we ook voldoende middelen 
hebben om kerk te zijn. We hadden drie 
opties voor de gebouwen: overdragen aan 
“Het Drents Landschap”, onderbrengen in 
een eigen stichting of meenemen naar de 
gezamenlijke kerk. Drents Landschap is 
afgevallen vanwege de hoge kosten. Over de 
twee andere opties hebben we uitvoerig 
gesproken met de andere twee kerken en we 
zijn er uit. Er ligt een plan waarmee we en 
voldoende geld houden voor het kerk zijn en 
de mogelijkheid hebben om onze gebouwen 
te behouden voor nu en voor de toekomst. 
De drie kerkenraden hebben de plannen 
goedgekeurd. Op 19 januari zal het hele plan 
aan de drie gemeentes tegelijk worden 
gepresenteerd tijdens een 

gemeenteochtend. Op 4 februari nemen we 
het besluit, dus nadat de gemeentes zijn 
gehoord. Daarna gaan we alle documenten 
klaarmaken.  
 
Vraag: is er nagedacht over de positie van 
onze kosters? Antwoord Jan: Teun en Anneke 
blijven onze kosters zolang zij willen en 
kunnen.  
Het proces zal in Drieluik worden beschreven. 
Op 5 januari, tijdens de Nieuwjaars-
begroeting zal het nogmaals worden 
toegelicht.  
Ook wordt gewerkt aan andere gezamenlijke 
zaken, zoals de beamercommissie en 
communicatie. 
 
3) Gezamenlijk pastoraat Toelichting door 
ds. René Kok. De opzet van het pastoraat 
voor de fusie is rond. Er verandert voor de 
bezoekmedewerkers niets. Als we gaan 
fuseren worden we drie keer zo groot. Er 
worden ouderling coördinatoren aangesteld. 
Deze zorgen voor het contact tussen de 
bezoekmedewerkers en de kerkenraad. Het 
hele dorp is in 6 wijken verdeeld en er komen 
6 coördinatoren. Bij ons zijn dat Sjaan Keijzer 
en Roeleke Hoekman. Dominees, ouderling-
coördinatoren en bezoekmedewerkers 
komen 2 keer per jaar bij elkaar. De 
communicatie verloopt verder via de 
Apostel-app. Zo worden de contacten zoveel 
mogelijk gegarandeerd. 
Twee zaken die we nu oppakken zijn de 
bloemendiensten en het verjaardagfonds; er 
zijn nog verschillende systemen en dat gaan 
we stroomlijnen. We verwachten dat dit ook 
voor de zomer klaar is. 
 
4) Gezamenlijke diaconie Toelichting Marian 
Buitenhuis. We hebben 4 keer met elkaar 
vergaderd om af te stemmen. Er is een 
subcommissie aan de slag gegaan met het 
beleidsplan. Er is een overzicht gekomen van 
de activiteiten met de werkwijzen, wie wat 
betaalt en regelt. We doen steeds een 
voorstel en koppelen dat terug aan de 
kerkenraad. De zending is ook aangesloten bij 
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de diaconie. Kolderveen doet nog 
zendingszakjes. Komend jaar gaan we weer 
vier keer vergaderen. Ook de 
penningmeesters gaan bij elkaar zitten voor 
de begroting en de collectemunten. 
 
5) Urnenmuur Toelichting door Marijke 
Jurjens. Tijdens de vorige gemeenteochtend 
is besloten dat we de urnenmuur gaan 
uitbreiden, er komt eenzelfde urnenmuur 
aan de andere kant van het pad. Jan Dekker 
en Jaap Kooiker gaan ermee aan de slag. Er is 
nog voldoende ruimte op de begraafplaats. 
 
6) Naam kerk Toelichting Jan van der 
Woerdt. Hoe gaat onze gezamenlijke kerk 
heten? Bij de startdienst zijn er een heleboel 
ideeën naar voren gekomen en we hebben 
hier een keer over gesproken tijdens een 
gezamenlijke kerkenraad. Tot op heden is er 
echter nog geen naam die er uit springt. Deze 
vraag zal opnieuw worden besproken tijdens 
het volgende voorzittersoverleg (19 
december).  
 
Hoe gaat onze eigen kerk heten?  
De aanwezigen fluisteren bijna in koor: 
Barbarakerk. Dit is historisch. De kerkenraad 
heeft 3 december besloten dat de nieuwe 
naam Barbarakerk wordt. Er zijn geen 
bezwaren geopperd vanuit de 
gemeenteleden. 
 
7) Onderhoud kerk Toelichting Ko Scheele. 
Het dak van de kerk is hersteld en betaald. 
We hebben nog een groot traject te gaan: 
glas-in-lood ramen. Er zit ijzer in het lood wat 
begint te roesten. We hopen het komende 
jaar de ramen te kunnen herstellen. Er zijn 
offertes aangevraagd. Helaas hebben we 
moeten vaststellen dat aan de zijkant een 
deur is geforceerd en er diefstal is gepleegd. 
We denken nu over een lamp met een 
bewegingsmelder. 
 
8) Financiën Toelichting Ko Scheele. 
a) Begroting.  
We zijn blij dat we voor de toekomst 

samengaan met de andere kerken. Oorzaken 
van voorzien tekort: CAO voor predikanten, 
subsidies worden minder en ook de bijdrages 
van de leden worden minder. 
b) Deurcollecte.  
Vanaf 1 januari wordt er een extra collecte 
gehouden aan de deur. Deze bijdrage zal 
worden bestemd voor het onderhoud van de 
gebouwen. 
c) Actie kerkbalans.  
Deze komt binnenkort weer. Veel zal via de 
email gebeuren. De mensen die geen email 
hebben zullen per post of aan de deur 
kunnen meedoen. We doen dat samen met 
de solidariteitskas, om niet allerlei 
verschillende bijdragen te krijgen en ter 
verlichting van de administratieve taken. 
Oproep aan allen: gulle bijdragen. 
 
Vraag: heeft onze kerk ook neveninkomsten? 
Antwoord: ja, er wordt via de stichting 
Barbara geld ingezameld voor het 
kerkgebouw; dat levert ieder jaar een mooi 
bedrag op. Ook het Jeugdgebouw wordt 
verhuurd. 
 
9) Rondvraag 
a) Vraag van de voorzitter: graag aanmelden 
voor het beamerteam. 
b) René: we zijn hoopvol dat de Sjops weer 
kunnen starten. 
 
Onder applaus sluit de voorzitter de 
bijeenkomst. 
 

DIACONIE 
 

Onlangs ontvingen wij een gift van: 
mevr. K van € 10,00 en van J.H. € 100,00. 
Hartelijk dank hiervoor.  
Door de ontvangen giften kunnen wij 
gemeenteleden een warm hart toedragen en 
goede doelen ondersteunen. 
 
Diaconie Hervormd Nijeveen 
Marian Buitenhuis 
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KERKDIENSTEN:  
 

 

Zondag 9 februari Geref.Kerk E-meeting 10:00 
Ds. Marjan van Hal  
m.m.v. Gemeenteband 

 St. Rwanda PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. Johan Prosman Mevr. A. Westenbrink St. Rwanda PKiN 

 

Zondag 16 februari Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. Marjan van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. A. Metselaar Mevr. A. Westenbrink Diaconie  Kerkbekeer 

 
 
De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw.  
Vanaf 1 januari 2025 is er ook een uitgangscollecte bij de Hervormde kerk Nijeveen voor het kerkgebouw. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 

       
Zondag 12 januari Geref.Kerk 19:00 Zangdienst  
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. Marjan van Hal Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Smit Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 19 januari Geref.Kerk 10:00 
Ds. Johan Prosman  
Gezamenlijke gemeenteochtend 

Mevr. M. van Dorsten Diaconie PKiN 

       

Zondag 26 januari 
Geref.Kerk  
Kerk en School dienst  

10:00  
Ds. René Kok 
 

Dhr. J. Lopers Home Sweet Home PKiN 

       

Zondag 2 februari Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. B. van der Brink (De Wijk) Dhr. A. Hoekerswever Werelddiaconaat  

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Dhr. J. Buiter Werelddiaconaat  


